
“Strijd“ 
 
De strijd is gestreden  

We hebben afscheid genomen van ons moederke  

Ze was kampioen in “strijd” 

Ze was olympisch kampioen in “niet opgeven“  

Ze was wereld kampioen in  “leven voor haar zoon“  

Ze was vooral wie ze was en zo gaan we ze ons ook blijven herinneren  

En zo zal ze ook voor altijd bij ons blijven  

 

We gaan ze missen  

We gaan ze nooit vergeten  

En we gaan ze eren voor al haar behaalde titels  

 

Moederke  we zien elkaar wel ooit terug ,  

ondertussen blijven we wel contact houden  

 

Liefs van ons allemaal               



Ik ben moe van deze lange reis. 

Al wat ik vraag is een rustige slaap 

en dromen van hen die ik liefheb                        

 

Joanna Van Dyck 

 

weduwe van  

Jozef Verwerft 

 

Geboren te Zoersel op 10 augustus 1942 en in alle rust van ons heengegaan te Zandhoven  

in het WZC Pniël op 25 februari 2026. 

 

In intieme kring nemen wij afscheid, gevolgd door de asverspreiding 

op de begraafplaats te Wommelgem-Centrum. 

 

                                                                                              

Rouwadres: Familie Verwerft - Van Dyck  p.a. Begrafenissen Van den Bogaert,  

Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst      

online condoleren: www.vandenbogaert-ranst.be 

 

Dit melden u: 

 

Jozef Verwerft 

  haar echtgenoot 

 

Werner en Ilse Verwerft - Van der Stappen 

Elena en Hyunwoo 

  haar kinderen en kleinkinderen 

 

Nicole Van Dyck 

  haar zus 

                                                                                                          

                

Delen mee in dit verlies de families Van Dyck,  

Verwerft, Van Staeyen en Michiels 

 

Met dank aan het personeel van het WZC Pniël. 

            


